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Colofon
Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uit-

gave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: 

binnenland 20,-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op aanvraag (tus-

sen 50,- en 125,-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland. De volgende uitgave verschijnt op 4 augustus 2023 en 

bestrijkt de periode van 4 augustus tot en met  5 oktober. Kopij hiervoor dient uiterlijk 

9 juli a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via  

redactiepm@hotmail.com

In de maanden juni en juli zijn er geen christe-
lijke hoogtijdagen. Met Hemelvaart en Pinkste-
ren in mei hebben we het voorlopig gehad. Dat 
wil niet zeggen dat er helemaal niets is om aan 
te denken. Integendeel. In het blad ‘De eerste 
dag -handreiking bij de jaarorde-‘ staat bij elke 
zondag een kalender met dagen waarop er iets 
bijzonders valt te beleven. 
Veel heiligen die hun speciale dag hebben; ook pro-
testante personen die een speciale status hebben en 
daarom op die kalender hun plaats hebben, maar 
er worden ook onderwerpen genoemd waarvan je 
denkt: ‘Wordt daar nu een speciale dag aan gewijd?’ 
Ik noem de Nationale opa- en omadag (4 juni), Soci-
ale Media Dag (30 juni), Dag van het Sprookje (7 juli) 
en Wereld Emoji Dag (17 juli). De voor de islam be-
langrijke dagen worden trouwens ook vermeld: 26-
30 juni Bedevaart naar Mekka(Hadj) en 28-30 juni het 
Offerfeest. Tot slot een datum die door alle Nederlan-
ders onthouden zou moeten worden: 1 juli Keti Koti, 
Nationale Herdenking van het Slavernijverleden. Een 
dag die zeker ook in een kerkdienst genoemd mag 
worden. En niet alleen maar noemen, er ook aan-
dacht aan besteden. Op de vooravond van de her-
denking wordt er in Amsterdam in de Nieuwe Kerk 
onder auspiciën van de Raad van Kerken in Neder-
land een herdenkingsdienst gehouden (19.30 -21.00 
uur). Het thema van de dienst luidt: ‘Gedeeld verle-
den – gezamenlijke toekomst’. Kerken samen op weg 
naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. 
Als u deze dienst wilt bijwonen, kunt u zich tot uiter-
lijk 15 juni opgeven bij het secretariaat van de Raad 
van Kerken via rkv@raadvankerken.nl. 

De herdenkingsdienst wordt ook gestreamd door de 
EO. Het zou mooi zijn als ook in de kerken van de 
PGMH deze dag aanleiding zou kunnen zijn voor een 
bijzondere dienst. 

Voor gezinnen met kinderen beginnen de schoolva-
kanties in juli. Dat betekent voor onze kerken vaak 
op zondagen een flink volle kerk. Het is heerlijk om 
dat te zien, te horen ook hoe uit volle borst gezon-
gen wordt en te merken dat er meestal meer kinde-
ren aanwezig zijn dan we gewend zijn. In de St. Jan 
begroeten de Vrienden door de week bezoekers uit, 
ik ben geneigd te zeggen, uit alle windstreken. In elk 
geval horen ze er verschillende talen spreken. Er zijn 
nieuwe boekjes over de St. Janskerk, gemaakt door 
Arjan van der Sar. Ze zien er prachtig uit en ik ben er 
wel haast zeker van dat ze veel aftrek vinden. Ver-
derop in dit nummer kunt u er meer over lezen. 

Het zijn zomerse maanden, hopen we, en we kijken 
uit naar een periode waarin we wat relaxter kunnen 
zijn, wat meer afstand kunnen nemen van alles wat 
tot ons komt via allerlei kanalen, we zaken wat meer 
kunnen relativeren. We hoeven er niet per se voor 
naar het buitenland te gaan. De Limburgse natuur 
biedt mogelijkheden genoeg. Dus: trek er op uit, ga 
de natuur in, fietsend, wandelend en maak het hoofd 
leeg. In lied 988 uit het Liedboek staat het zo: ‘Zittend 
in het gras, leunend tegen bomen, luisteren en zin-
gen wij: wij dromen onze dromen’. Ook een manier 
om afstand te nemen van de hectiek van alledag. De 
redactie wenst het u toe.

‘Zittend in het gras, leunend tegen bomen, 

luisteren en zingen wij: wij dromen onze dromen’

Vooruitblik
Marije Bijleveld
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Zijn vrouw beschikt over “het zesde zintuig van vrouwen”, zoals de 
cardioloog later zegt, en slaat onmiddellijk alarm.  Het “gezegende 
112-circus” reageert razendsnel en hij overleeft en herstelt. Deze erva-
ring bepaalt hem bij de dood en het leven, of liever, bij de zin van het 
leven. Als hij het eindelijk weer kan, wil hij vraaggesprekken voeren, 
met tal van verschillende mensen. Met steeds weer die eerste vraag: 
wat is de zin van ons leven?

Verdragen
Psychiater Jan Mokkenstorm is een van de veertig geïnterviewden. Op 
de vraag naar de zin van ons leven is hij direct en praktisch. “De zin is 
het zoeken naar het antwoord op die vraag. De zin is leren, ontdek-
ken, het ervaren van empathie en liefde. Voor anderen, maar ook voor 
jezelf. Het is strijden en goedmaken; het is aangaan, niet uit de weg 
gaan”. Hij herkent zich in de filosoof en schrijver Albert Camus die wijst 
op de absurditeit en de sterfelijkheid van het leven. Ondanks dat alles 
lijkt te verwaaien “is de zin van het leven erin gelegen dat je je toch 
verhoudt tot het feit dat je leeft. Dat je trouw bent aan je bestaan op 
aarde, verdraagt dat het onduidelijk is, verdraagt dat het onzeker is en 
omgaat met het zinloze”.

Zet het voort
Gerard Bodifee is natuurwetenschapper en auteur van tientallen boe-
ken. Hij zoekt de zin van het leven in het bestaan zelf en aan dat be-
staan ken je een waarde toe. “Je moet het bestaan goed vinden. Als 
het goed is te bestaan, is het zinvol te bestaan”. Hoewel hij in de kerk 
teleurgesteld is geraakt, wijst hij graag naar de bijbel, vooral naar de 
eerste bladzijde waar staat “God zag dat het goed was”. “Dat is het ge-
loof waarop onze hele cultuur steunt”. Maar is er dan geen kwaad? 

Voor Onderweg
Ds. Ruud Foppen

			   Vertroostingen
“In 2017 ging ik plotseling even dood”. Dat is de eer-

ste zin in het boek ‘De zin van het leven’ van jour-

nalist Fokke Obbema. Midden in de nacht stopt zijn 

54-jarige hart. 

“Natuurlijk, het bestaan is ook chaotisch en wreed, 
meedogenloos en willekeurig”. Maar als je zegt: “Het 
bestaan is goed”, dan houdt dat ook een ethisch prin-
cipe in, namelijk: het goede staat ons te doen. “God 
zegt tegen de mens: ik heb de wereld gemaakt, zet 
het werk voort. Dus nu is het aan ons”.

Ondanks en dankzij
Nadat ik deze woorden opgeschreven had, leken 
deze toch wat intellectuele gedachten plots meer 
tot leven te komen in de overwegingen van de Ant-
werpse psychiater Dirk De Wachter. Hij sprak in de 
reusachtige en tot de nok gevulde Franz Palmzaal in 
Maastricht over zijn ernstige ziekte. Al eerder hoorde 
ik hem in diezelfde arena-achtige zaal over “de kunst 
van het ongelukkig zijn”. Het idee dat je op zoek moet 
naar geluk, is een vergissing, zegt hij. En er bestaan 
ook geen pillen tegen verdriet. Maar juist in “de las-
tigheid van het bestaan” vinden mensen elkaar, is er 
verbinding, wordt er liefde ervaren. Dat is de zin en 
betekenis van het leven: de ander die je aankijkt, jou 
nodig heeft of ik nodig heb. Daardoor besta je. Som-
migen zullen hier de filosoof Levinas herkennen, zijn 
grote leermeester. En nu hij na ingrijpende opera-
ties en behandelingen moet leven met uitgezaaide 
kanker, gelooft hij daar meer dan ooit in. “Ik ben het 
voorbije jaar best een gelukkig mens geweest. On-
danks de miserie en ook dankzij de miserie, omdat ik 
zo’n liefdevolle omgeving heb gekend”. 

Noodlottige genade
Hij is een dankbaar mens, opgegroeid in een land 
waar geen hongersnood of oorlog was. Waar hij een 
schitterende opleiding kon volgen. Waar hij graag 
gezien was. Is het met al zijn geluk niet moeilijk te 
verteren dat het noodlot hem treft? “Integendeel”, 
zegt hij. “Het goede leven, dat mij door noodlottig 

geluk is gegeven, maakt dat ik heel dankbaar kan zijn 
voor al die dingen die ik heb meegemaakt. Het geeft 
mij een goede bodem om op te staan en dit leed 
en deze miserie te dragen”. En dat ontslaat hem niet 
van een verantwoordelijkheid over het eigen leven. 
Hij spreekt graag over “de noodlottige genade”, maar 
niet in de zin dat je alles maar moet laten gebeuren. 
“Als een mens veel geluk heeft in het leven, dan moet 
dat mens ook een engagement nemen voor anderen 
die minder geluk hebben gehad. Dat is een ethische 
plicht”.

Vertroostingen
Iets te kunnen betekenen voor anderen is niet alleen 
de zin van het leven, maar noemt hij ook troostend 
en steunend aanwezig zijn. Vandaar zijn laatste boek 
met als titel ‘Vertroostingen’. Die verpleegkundige die 
hem liggend in het ziekenhuisbed met de slangen in 
zijn lijf vraagt hoe het gaat, hem aanraakt. Die poets-
vrouw uit Tibet die langskomt en waar hij mee aan 
de praat raakt, het zijn “vertroostingen”. “Die mense-
lijke interacties maken dat ik mij plots beter voel”. 

 

De zin van het leven is het zoeken 

naar het antwoord op die vraag

Prof. dr. Dirk De Wachter
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Nieuwe boekjes over/voor de Sint Janskerk

Kijkt u in de Sint Janskerk ook wel eens rondom u, of omhoog? Het 
kerkgebouw is indrukwekkend en harmonieus. Het valt me op dat heel 
wat bezoekers geen idee hebben welke verhalen er in en rond het 
kerkgebouw verscholen zitten. Dat kan beter. Ik heb voor de Vrienden 
van de Sint Jan de toeristische plattegronden vernieuwd en in meer-
dere talen vertaald. Toeristen komen het panorama bewonderen van 
op de kerktoren. Ze zien dankzij de soberheid van de inrichting en met 
behulp van deze plattegrond ook een aantal waarden van de kerk zelf, 
als historische religieus monument. 

Bepaalde verhalen verdienen meer aandacht. En daarom heb ik enkele 
boekjes gemaakt die met de steun van de Vrienden zijn gepubliceerd. 
Ze zijn bedoeld om de kerk te promoten. 

Vijf jaar onder de Franse zon… de Sint Janskerk in 1673-1678 
(€5,90)
In 2023 wordt in Maastricht veel aandacht besteed aan de belegering 
die de stad onderging in 1673. Bij een stormaanval op de zuidwestelijke 
stadsmuur kwam daarbij de musketierleider d’Artagnan om het leven. 
Deze persoon werd later geromantiseerd in het beroemde werk ‘De 
Drie Musketiers’ van de Franse schrijver Alexandre Dumas. In werkelijk-
heid zou hij een bullebak geweest zijn. Alleszins was hij onze vijand. 
Toch viert Maastricht hem. In de Sint Janskerk zijn een aantal grafste-
nen en artefacten uit die tijd aanwezig. Met dit boekje ontdek je welke 
dat zijn en leer je meer bij over het zogenaamde Franse Intermezzo. 
Onze kerk was zelfs tijdelijk weer even Rooms-Katholiek…

Tolkien Tour – Imagine the Lord of the Rings in St John’s Church 
Maastricht (€5,90)
In september 2023 is het 50 jaar geleden dat de Engelse taalprofes-
sor en schrijver John Tolkien overleed. Hij is bekend van zijn werken 
‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’. Een mysterieuze inscriptie in 
het koor van de Sint Janskerk deed me denken aan de elfentaal die 
Tolkien heeft bedacht. Ik ontdekte dat Tolkien in 1951 in Luik was voor 
een taalcongres. Mogelijk bezocht hij toen ook Maastricht… en in 1955 
kwam ‘The Lord of the Rings’ uit. Dat zette me ertoe aan om in het 
kerkgebouw en de omgeving elementen te zoeken die Tolkien geïn-
spireerd kunnen hebben. Met dit boekje vraag ik bezoekers om hun 
verbeelding te stimuleren.
De Belgische en Nederlandse Tolkienverenigingen organiseren in sep-
tember 2023 een expo in de torenkamer en op zaterdag 23 september 
2023 zal er een evenement zijn rond Tolkien in de Sint Janskerk. 
Noteer het vast in uw agenda en vertel het verder! 

Berichten uit de PGMH en Eijsden

Water&Steen – Geologie in de Sint Janskerk 
Maastricht (€7,95)
Als geoloog bewonder ik de architectuur en de ge-
bruikte bouwstenen in de kerk. Ze zijn bijna allemaal 
afkomstig uit België en ze bevatten bijna allemaal 
fossielen. In dit werk behandel ik de verschillende ge-
steenten en bijhorende verhalen, van de bruine ko-
lenzandsteen in het fundament via de kalkstenen pi-
laren en grafstenen tot het dak van leisteen. Maar ook 
het zand in de 17de-eeuwse zandloper en de opbouw 
van de ondergrond onder de kerk komen aan bod. De 
stenen vormen een connectie met het omliggende 
landschap, dichtbij maar ook ver weg. Ik ontdekte dat 
één grafsteen in de kerk uit Zweden afkomstig is. De 
brandplekken in oude stenen aan de buitenzijde van 
de kerk blijven vooralsnog een mysterie.
Bij deze doe ik een warme oproep om deze boekjes 
aan te kopen of minstens aan te prijzen bij familie, 
kennissen en vrienden. De opbrengt gaat naar de Sint 
Janskerk. In 2032 zal de Sint Janskerk 400 jaar pro-
testants zijn. Tegen die tijd kan de toren vast nog wel 
een nieuw likje rode verf gebruiken en dat kost veel 
geld… 

Arjan van der Star

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode.
Op 28 mei vieren we de Pinksterdienst. Voorganger 
is Ruud Foppen. In deze dienst wordt Lune gedoopt, 
dochter van Björn en Sandra Hupperts en kleindoch-
ter van Ine Vrij. Op 18 juni vieren we een gezamen-
lijke dienst met de Remonstrantse Gemeente. Voor-
ganger is dan Esther van der Panne. In de dienst van 
9 juli is Klaas Spoelstra voorganger en in de dienst 
van 23 juli Joke Boot. 

Gemeenteavond
Op 30 mei organiseren we weer een gemeente-
avond. Door corona hebben we een paar jaar moe-
ten overslaan, maar nu hopen we onder genot van 
koffie/thee en een drankje elkaar weer te ontmoe-
ten. Behalve de begrotingen en jaarrekeningen van 
Kerkrentmeesters en Diaconie willen we ook kijken 
wat de ontwikkelingen van duurzaamheid voor ieder 
persoonlijk en voor de kerk betekent (Groene Kerk). 
We denken ook nog na over een ander onderwerp. Er 
zal nog een aparte uitnodiging naar ieder verzonden 
worden met het definitieve programma.

Opvang van Oekraïens gezin door Yvonne 
en Roel Haberkorn
Zoals in de vorige Kerkberichten al is gemeld, heb-
ben Yvonne en Roel Haberkorn in hun woning voor 
opvang van een gezin uit Oekraïne gezorgd. Het be-
treft een vader, moeder en tienerdochter. Tot nu toe 
gaat het goed. Yvonne en Roel worden bij de opvang 
begeleid door onder meer Vluchtelingenwerk en het 
Rode Kruis. Misschien dat we tijdens de gemeente-
avond hier nog even bij zullen stil staan.

Kerkvisie
De gemeente Eijsden-Margraten doet mee aan een 
onderzoek naar het toekomstig gebruik van de ker-
ken in deze gemeente. Ook onze gemeente is ge-
vraagd mee te doen. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door de RO-groep uit Maastricht. We doen dit 
graag omdat dit goed past bij onze ambitie om het 
Protestantse Kerkje in de toekomst vaker voor meer 
doeleinden te kunnen gebruiken. >>
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>> Enkele mensen uit onze gemeente zullen mee-
denken bij het onderzoek dat door het adviesbureau 
wordt uitgevoerd.

Onderzoek energieverbruik
Het is de bedoeling een adviesbureau in te schakelen 
voor een zo efficiënt gebruik van de energie in onze 
kerkelijke gebouwen. De gaskachel die al bejaard is 
en het mogelijke gebruik van zonnepanelen zijn on-
derwerp van het onderzoek.

Leeskring
Op vrijdag 21 april heeft de Leeskring het boek ‘De 
Pool’ van J. M. Coetzee besproken. En op vrijdag 9 
juni (14 uur) staat ‘Dagen in de geschiedenis van stilte’ 
centraal, een roman van auteur Merethe Lindstrom.

Verhalen die raken
Welke gezegdes, uitspraken, verhalen, gelijkenissen of 
liederen die we soms per ongeluk tegenkwamen in de 
bijbel, wekken verbazing? Of irritatie? Of herkenning? 
Jarenlang was de oecumenische bijbelgroep syste-
matisch bezig, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor 
vers. Nu is er gekozen voor de breedte van de bijbel. 
We kwamen al Jona tegen en Jesaja. Op maandag 5 
juni (19:30 uur) lezen we de scheppingsverhalen uit 
Genesis 1 en 2. Deze keer in Eijsden, Wilhelminastraat 
1. Om het oecumenisch niveau te waarborgen, is er 
nog volop ruimte voor deelnemers van protestantse 
huize. Bel/mail bij belangstelling met Ruud Foppen: 
06 22502028, ruudfoppen@xs4all.nl. 

In memoriam
Op 15 mei overleed Klaas Ruiter na een kort ziek-
bed. Hij zette zich lange tijd in voor onze gemeente 
in een reeks van diverse functies. Een In Memoriam 
verschijnt in de volgende Kerkberichten.

Dick Rootert

Euregionale oecumenische conferentie

(On)vrijwillig onderweg

Pelgrimeren, migreren en vluchten in oecumeni-
sche ervaring

Vrijdag, 16 juni 2023 van 9.30 – 15.00 uur
Bischöfliche Akadamie, Leonhardstraße 18-20  
52064 Aachen

In de vorige Kerkberichten stond een vooraankondi-
ging.
Op het programma staan de volgende punten. 
De oecumenische pelgrimage voor gerechtigheid en 
vrede door Mw. Dr. Verena Hammes, Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Duitsland.
met aansluitend drie werkgroepen over:
1	 Verdiepende vragen over de lezing (Dr. Verena 

Hammes)
2	 Vluchten en asiel (Andreas Funke)
3	 Blijvende indrukken van een maand pelgrimeren 

naar Santiago de Compostella (Drs. Caspar van 
Hilten)

Na de warme middagmaaltijd:
„Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar 
Gods huis!“ 
Wat maakt een bedevaart tot een bedevaart? Door 
drs. Ed Smeets, geestelijk directeur Huis voor de Pel-
grim. 

Met aansluitend drie werkgroepen:
1	 Verdiepende vragen over het referaat (Deken Ed 

Smeets)
2	 Wat kan de kerk doen voor vluchtelingen door 

Gerben Huberts, diaken voor vluchtelingen PG 
Roermond.

3	 Christenen in een vreemd thuisland door priester 
Georgios Bouzidis.

U bent hartelijk uitgenodigd om aansluitend aan de 
Conferentie in het kader van de Heiligdomsvaart om 
17.00 uur aanwezig te zijn bij de oecumenische vie-
ring voor mensen met vluchtervaring in de St. Peter, 
Peterskirchhof 1, Aachen Zentrum.

Deelnemersbijdrage incl. warme maaltijd en koffie 
€ 25,00
Studenten € 10,00

Uw bijdrage graag voor 14 juni 2023 overmaken op 
Pfarrseelsorge St.  Nikolaus, Eupen: IBAN BE83 7311 
0603 4715, BIC:KREDBEBB. 
Aanmelden kan tot 11 Juni 2023
Wij vragen u om u per e-mail of telefoon aan te mel-
den bij ellydehaanverduyn@gmail.com 
of 06 40261066. 
Na aanmelding ontvangt u een aanmeldingsbeves-
tiging. 

Elly de Haan - Verduyn

Een gedicht 
aangereikt door 
Henk Klos

God is altijd online
God is altijd online
op het wereldwijde web.
Bij hem is nooit een storing
en zijn server is nooit bezet.

Met God chatten is altijd mogelijk.
Het contact is levensecht.
De verbinding is gelukkig draadloos:
ook zonder computer kun je bij hem terecht.

Hackers kunnen niet storen,
Gods firewall werkt altijd correct.
Je zult hem zelf wel moeten installeren,
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af,
om te verbinden met jou en mij.
We mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma’s kun je bij hem krijgen,
dan loopt je computer als een trein.
En mocht je harde schijf toch crashen,
dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijden en geeft goede adviezen.
Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt.
Als je die gebruikt als leidraad voor je leven,
dan wordt jouw (levens)computer nooit gekraakt.
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Diaconie

De diaconie organiseerde voor 11 mei jl. een ‘excursie’ naar 
Stichting WereldWijd in Eckelrade. Niet alleen bedoeld voor de 
leden van de diaconie; iedereen kon mee. Twee keer was er een 
oproep in de Nieuwsbrief. Uiteindelijk waren we met zijn vieren 
van de diaconie, drie St. Janners en twee gasten van buiten de 
gemeente.  

Voor wie het nog niet mocht weten: de Stichting Wereldwijd is een 
cursus- en ondersteuningscentrum voor asielzoekers, vluchtelingen 
en kansarme mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Deze 
mensen worden taallessen Nederlands en praktische vakken aangebo-
den. Zo biedt WereldWijd ze een zinvolle dagbesteding. Ze worden op 
die manier op weg geholpen om een goede start te kunnen maken in 
Nederland of elders in de wereld. Om dat te kunnen blijven realiseren, 
wordt op alle mogelijke manieren naar inkomsten gezocht (aanvragen 
van subsidies bijvoorbeeld). Deelname is voor de cursisten gratis. De 
stichting ontvangt o.a. donaties van de diaconie van de PGMH.

We werden allerhartelijkst ontvangen met koffie, thee en koekjes en 
na een inleiding door de bevlogen directeur, Mirjam Kemp, gingen we 
twee aan twee naar een taalles Nederlands. Het zijn kleine groepen 
van acht à tien mensen en er wordt op gelet dat de verschillende na-
tionaliteiten door elkaar zitten, zodat er geen aparte groepjes ontstaan 
die onderling in hun eigen taal gaan spreken. Persoonlijke aandacht 
is heel belangrijk en soms krijgt een cursist individueel les. Er werd 
verteld dat er niet of nauwelijks verzuimd werd. Al moeten ze naar 
Eckelrade lopen, ze komen. De docent stelt zelf het lespakket samen 
en heeft de vrije hand in hoe hij het aanpakt. We merkten nu echt hoe 
moeilijk de uitspraak van het Nederlands is voor deze mensen en hoe 
ingewikkeld de grammatica is. De cursisten waren erop voorbereid dat 
we in de les aanwezig zouden zijn. Op het eind van de les stelden ze 
ons (ik heb het nu over de groep waar ik bij zat) vragen als: ‘Hoe heet 
je?’ ‘Wat is je favoriete sport, je favoriete feest?’ En: ‘Ben je katholiek of 
protestant?’ Ze wilden ook weten hoe oud we waren. We waren bij 
twee verschillende taallessen aanwezig en bij beide was het ontroe-
rend om te zien en ook te horen hoe ze hun best deden op die lastige 
Nederlandse taal. 

Naast de taallessen Nederlands zijn er praktijkvakken: timmeren, naai-
en, elektro, metaal, lassen, computer: het zogenaamde Vak-Taalproject. 
De praktijklessen hebben we niet gezien, maar wel de verschillende 
ruimtes waarin die worden gegeven. Dan zijn er nog twee projecten 
die zeker het vermelden waard zijn. Allereerst het project WereldTools. 
Dat houdt in dat mensen materialen, gereedschappen en machines 
krijgen om in het land van herkomst een klein bedrijf te starten (zie 
verder de column van Hanske Kamphuis). 

Tip: er zijn altijd materialen nodig! U kunt ze ook 
brengen naar het Trefpunt op dinsdagochtend van 
10.00-12.00 uur. Het tweede project is het Repair 
Café. Dat hoeft geen uitleg. Openingstijden: elke 2e 
en 4e woensdag van de maand van 10.00-16.00 uur.

Het was heel boeiend om nu eens echt te zien en 
te horen hoe alles daar reilt en zeilt en met hoeveel 
enthousiasme en plezier vakkrachten en vrijwilligers 
zich inzetten! Een zeer geslaagde excursie!

Namens de diaconie, Marije Bijleveld

Opgemerkt...

Opgemerkt op de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap: ‘Geroepen om vrij te zijn’. Dat is 
de titel van een boekje over slavernij en vrijheid. Op 1 juli wordt het slavernijverleden herdacht – Keti Koti. 
De naam stamt uit het Sranantongo en betekent ‘ketenen gebroken’. Het is van oorsprong een Surinaamse 
feestdag om te vieren dat de slavernij in 1863 afgeschaft was. Nederland deed dat als één van de laatste 
Europese landen. Tot aan 1 juli 2024 wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan dat slaver-
nijverleden.

Met de Bijbel in de hand werd slavenhandel en het houden van slaven lang goed gepraat door kerkelijke 
leiders. Nu 160 jaar na de afschaffing van de slavernij hoopt de Protestantse Kerk in Nederland lessen uit het 
verleden te trekken. Martijn Stoutjesdijk is één van de onderzoekers die de rol van de kerk in het slavernijver-
leden gaat onderzoeken. Hij is ook een van de auteurs in genoemd boekje. Zijn artikel daarin gaat over de rol 
van de Bijbel in het Nederlandse slavernijverleden. Het NVB kreeg namelijk vanuit verschillende kerken het 
verzoek om materiaal te ontwikkelen om vanuit de Bijbel stil te staan bij slavernij. De insteek van het boekje 
is dan ook om kerken en bijbellezers te helpen grip te krijgen op slavernij in de Bijbel en te lezen en leren 
over het bijbels perspectief van vrijheid voor alle mensen. 
In het boekje worden verschillende gedeeltes uit de Bijbel aangereikt die gaan over slavernij én over vrij-
heid. De teksten worden uitgelegd en geduid, en er zijn reflectie- en gespreksvragen om er verder over na 
te denken – alleen of in een groep. Voorgangers en theologen van verschillende kerkelijke en culturele ach-
tergronden hebben een bijdrage geleverd. 
Het boekje bestaat dus uit allerlei soorten teksten die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. 
Ook aan kinderen is gedacht met een opdracht en vragen over de brief van Paulus aan Filemon waarin het 
gaat over Paulus’ slaaf Onesimus die weggelopen is.

Nieuwsgierig geworden naar het boekje? Het is voor €1,00 te bestellen bij het NVB. De portokosten komen 
er dan wel bij, maar dan nog is het geen geld voor zoveel informatie en interessante vragen.

Marije Bijleveld
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Klooster Wittem

In elk nummer van Kerkberichten staan activi-
teiten van Klooster Wittem. De redactie vond 
dat een goede aanleiding om eens nader ken-
nis te maken. Directeur Jelle Wind en Ageeth 
Potma, die de communicatie verzorgt, werden 
daartoe geïnterviewd.

De afgelopen tijd is er het nodige veranderd in 
Klooster Wittem. Ageeth legt uit: “Het gebouw is 
eind 2020 verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Voor ons was dat in het begin niet altijd even ge-
makkelijk. We konden bijvoorbeeld niet meer zo-
maar naar de bibliotheek om die aan familie te laten 
zien als die op bezoek was. De boeken zijn nog wel 
van ons; we hebben een sleutel, dus we kunnen er 
nog wel in als het nodig is. Wij huren nu de twee 
woongangen aan de achterkant, waar de communi-
teit woont, en waar de eetzaal en de recreatieruimte 
zijn. Ook de kerk en de kapellen huren we, want de 
eigenaar wilde per se de kerk er ook bij hebben! In 
het voormalige woongedeelte komen zorgapparte-
menten en er is nu begonnen met de bouw daar-
van. De tuin is ook van de nieuwe beheerder, maar 
wij mogen er wel gebruik van maken. Al met al is 
het best wel wennen, want voor die tijd was alles 
gewoon ons eigendom”. 

Ook voor het personeel had de verkoop consequen-
ties. In 2004 waren er nog zo’n 25 personeelsleden, 

waaronder weliswaar parttimers; nu nog maar 11. En nog heel veel 
vrijwilligers “in alle soorten en maten”. Met de verkoop vielen er nood-
gedwongen ontslagen. Vrijwilligers zijn er nog steeds en zonder zou 
het heel lastig worden om dingen te blijven doen. In het klooster wo-
nen nu vijf paters, drie oudere en twee jonge uit Indonesië (ze zijn 
hier nu een jaar), het echtpaar Ageeth en Jelle en nog een echtpaar 
dat echter geen dragende kracht is, maar wel aanwezig is op bepaalde 
momenten.

Interview met Jelle en Ageeth van Klooster Wittem

“Hoe de toekomst eruitziet op de lange termijn, we-
ten we niet perecies. Rector pater Henk Erinkveld 
heeft 20 jaar geleden een plan ingediend”, zegt Jelle. 
“Er zat volop energie in en onder andere daardoor 
zijn wij hier gekomen”. Ageeth vult aan: “Wij woon-
den toen in Twente en wilden ons wel aansluiten bij 
een religieuze gemeenschap. Wij leerden de Zwa-
nenhof kennen, het pastorale centrum en retraitehuis 
van de redemptoristen. We leerden ook Henk kennen 
en hoorden dat ze in Wittem wel leken erbij wilden 
hebben”. Jelle: “De gedachte was: als we (de redemp-
toristen) het zelf niet meer kunnen, kunnen wellicht 
anderen het werk voortzetten. Pastoraal-theologen, 
die waren er al, maar geen medebewoners”. Elkaar 
aanvullend vertellen ze verder: “Er woonde toen in 
Wittem ook een Armeens gezin dat nergens anders 
een onderkomen kon vinden, dus ze waren al ge-
wend om een gezin om zich heen te hebben. Zo zijn 
wij er redelijk gemakkelijk ingeschoven en hebben 
ons geconformeerd aan het leven hier. Wij zijn hier 
komen wonen en hebben  werk gevonden. Meestal 
gebeurt dat andersom”.

Nu is Jelle directeur. Wat houdt dat in? Jelle: “Meestal 
het afvalputje waarin alles terecht komt! Maar ik heb 
de leiding over de werkorganisatie en geef ook in-
houdelijk sturing, meer beleid makend. Ik ben met 
het idee gekomen om het klooster te verkopen, want 
financieel was het niet meer vol te houden. Er was al 
jaren gezocht naar meer draagkracht voor Klooster 
Wittem. Uiteindelijk is door een taakgroep het idee 
uitgewerkt en gerealiseerd”. Op een vraag of er rer-
traitemogelijkheden zijn, wordt ontkennend geant-
woord. Er zijn geen overnachtingen mogelijk. Het 
klooster is nooit als retraite-oord bedoeld. Het was 
opleidingshuis, pelgrimsoord en er was een grote 
communiteit. Die is langzamerhand kleiner gewor-
den. Klooster Wittem is nog steeds een bedevaarts-
plaats waar de hl. Gerardus vereerd wordt, die trou-
wens nooit in Wittem gewoond heeft. 

Pelgrims steken een kaarsje op, kopen de Gerardus-
kalender, geven giften. Die inkomsten waren hard 
nodig toen het klooster nog een studiehuis was, 
maar ook nu zijn ze zeer welkom. 

Wat vinden Jelle en Ageeth belangrijk? “Nu parochies 
minder belangrijk worden, mensen minder een band 
hebben met een parochie, maar nog wel met geloof, 
religie, is het belangrijk dat er een vrijblijvende plek 
is als een klooster die nog wel wat kan betekenen. 
Je hoopt toch door activiteiten mensen die zich op 
de rand van kerk en samenleving bevinden, aan te 
spreken, een plek te geven en rijker te laten gaan dan 
ze gekomen zijn. Een protestantse gemeente is toch 
afgeslotener met een eigen gemeenschap waardoor 
het lastiger is erbij te komen. Ook de kringen van de 
PGMH zijn in de praktijk toch wat meer ‘besloten’”. We 
benadrukken dat de protestantse gemeente wel haar 
best doet om een open kerk te zijn. Jelle: “In Kloos-
ter Wittem is het makkelijker, omdat mensen er ge-
woon binnen kunnen lopen en er een goed lopende 
boekhandel/wereldwinkel is. Er komen per jaar meer 
dan 100.000 mensen en de verwachting is dat dit niet 
snel afneemt.  Belangrijk is ook dat het redemptoristi-
sche gedachtegoed bewaard blijft: zorg voor sociaal 
zwakkeren, pastoraal en praktisch”. 

De kanselruil tussen Klooster Wittem en de PGMH, 
en dan vooral met Gulpen, kwam aan de orde.  De 
wederzijdse belangstelling van parochianen en ge-
meenteleden is miniem, maar op zich is de samen-
werking te prijzen. Het blijkt toch lastig activiteiten zo 
te organiseren dat mensen erop afkomen of in Wit-
tem of elders in de protestantse gemeente. De ach-
terban gaat toch steeds naar de eigen plaats. Met de 
Groene Kerk is er wel samenwerking. De basis is er, 
en we weten elkaar te vinden als het nodig is. Tot slot 
zegt Ageeth heel veel vertrouwen in de toekomst te 
hebben.

Dick Knol (interviewer)

Marije Bijleveld (tekst) 

Vertrouwen in de toekomst
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Regelmatig krijg ik de vraag: “Wanneer gaan we een tweede predikant 
beroepen”. In de afgelopen gemeenteavond van 11 mei ben ik hier uit-
gebreid op in gegaan. Mocht u niet aanwezig zijn geweest dan wil ik u 
deze informatie vanzelfsprekend niet onthouden.

Als PGMH zijn wij onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit 
brengt allerlei voordelen met zich mee, maar ook een aantal verplich-
tingen. Zo moeten wij ons bijvoorbeeld aan de landelijke begrotings-
regels houden. Er is een college dat toeziet of wij onze ‘huishouding’ 
op orde hebben. Dit college heet het Classicaal College voor de Be-
handeling van Beheerszaken (CCBB).

Eind maart hebben de voorzitter van het CVK, Evelijn de Jong, en ik 
een gesprek gehad met een afvaardiging van het CCBB. Het doel van 
dit gesprek was kennismaken. Daarnaast gingen we ook met een an-
der doel aan tafel: Wat is er voor nodig om een tweede predikant te 
kunnen benoemen?

Naar ik heb begrepen is er vanuit onze gemeente al eerder gepolst of 
het beroepen van een tweede predikant een optie was. Echter het co-
ronavirus en daarbij de teruglopende inkomsten in deze periode heb-
ben er aan bijgedragen dat er toen geen toestemming kwam om een 
tweede predikant te beroepen.

“Waarom hebben we toestemming nodig?”, zult u zich wellicht afvra-
gen. Dit heeft alles te maken met duidelijkheid voor- en de bescher-
ming van de te beroepen predikant. Als gemeente moeten we zo’n 
predikant voor tien jaar kunnen financieren. Daar moeten we dus de 
financiën voor hebben en deze financiën ook specifiek opzij zetten 
voor het salaris en de kosten van een predikant.

Naar aanleiding van het gesprek met de afvaardiging van het CCBB 
werd duidelijk dat we een paar zaken op orde moeten hebben. De ba-
sis zeg maar. Zo moeten we een nieuw beleidsplan hebben, een meer-
jarenraming en dient het beleggingsstatuut te worden herzien. Pas als 
dit op orde is, als we inzicht, overzicht en een doel hebben, kunnen we 
verder in gesprek met de mensen van het CCBB.

Helaas moet ik ook duidelijk zijn, de afvaardiging van het CCBB stond 
niet per definitie positief tegenover onze vraag. Met de cijfers die het 
CCBB op dat moment had zou een tweede predikant een lastige zaak 
worden. Echter gedurende het gesprek kwamen we er achter dat be-
paalde overzichten die het CCBB had niet volledig klopten. Zo misten 
er objecten in de vastgoedportefeuille en was ondersteuning in het 
onderhoud van de St. Jan vanuit de Vrienden van de St. Jan niet be-
kend.

Eén of twee predikanten?

Met andere woorden, er is ruimte om het gesprek 
over het benoemen van een tweede predikant te 
voeren. Ik ben nuchter, we hebben nog steeds ‘nee 
tenzij…’, maar u begrijpt dat we vol gaan investeren 
op die ‘tenzij…’.

Hoe gaan we dat doen? De Kerkenraad heeft als één 
van de grootste prioriteiten het opleveren van een 
beleidsplan. Dit Beleidsplan 2023-2026 wordt op 
dit moment vormgegeven. Er is een schrijfteam sa-
mengesteld in de vorm van ds. Harrie de Reus, André 
Schreurs (ouderling-diaken) en ondergetekende. Sa-
men stellen wij nu de contouren van het plan op en 
gaan we het plan verder uitwerken. 

Op 25 mei wordt de eerste conceptversie voorgelegd 
aan de Kerkenraad. Vervolgens kunnen op- of aan-
merkingen worden meegegeven waarna het schrijf-
team weer door kan. Een tweede versie wordt voor-
gelegd in de vergadering van de Kerkenraad van 29 
juni. Een derde (definitieve) versie staat voor op 22 
september op de agenda. Na instemming van de Ker-
kenraad wordt het plan gedeeld en besproken met de 
gemeente tijdens de gemeenteavond van 5 oktober. 

Dit is het proces wat we op dit moment voor ogen 
hebben. Parallel aan dit proces lopen de meerjaren-
raming en het herzien van het beleggingsstatuut, dit 
gebeurt onder auspiciën van het CVK. 

Mochten het schrijfproces van het Beleidsplan 2023-
2026 eerder gereed zijn dan 22 september dan gaan 
we vanzelfsprekend niet wachten tot 5 oktober. In 
dat geval wordt de gemeente eerder bijeengeroepen 
zodat wij als Kerkenraad het plan met u kunnen be-
spreken. Wij zullen u dan ook een aantal scenario’s 
voorleggen over hoe we als gemeente een tweede 
predikant zouden kunnen financieren. Hier gaan we 
t.z.t. dieper op in.

Tot zo ver is wat ik u kan melden aangaande het be-
roepen van een tweede predikant en het zorgen voor 
de basis op orde. Achter de schermen wordt hard ge-
werkt. Ik spreek hierbij mijn enorme dank aan allen 
die betrokken zijn bij dit proces. Laten we hopen op-, 
en bidden voor een goed resultaat.

Dirk Ouwehand

Voorzitter Kerkenraad PGMH
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De Schrift geopend
Op maandag 19 juni lezen we om 20.00 uur in de Oude Pastorie in 
Vaals weer samen een bijbeltekst. We benoemen wat ons raakt en wat 
we mooi vinden aan de tekst. En we delen wat juist schuurt of wat 
we niet begrijpen. Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg 
bij het bijbelverhaal. De avonden worden als inspirerend ervaren, juist 
om verschillende leeservaringen met elkaar te delen. U bent van harte 
welkom. 
Info: Dick Knol 045 5444539,  mail d.knol@hetnet.nl 

Krantenleesgroep
De krantenleesgroep komt pas weer in oktober bijeen. Voortaan op de 
eerste maandag van de maand! 
Info: André van Dijk, mail vandijkandre@hotmail.com

Duits/Nederlandse Leeskring 
Op donderdag 15 juni bespreken we om 20.00 uur in de Oude Pastorie 
in Vaals ‘Samen leven’ van de Belgische burgemeester van Mechelen 
Bart Somers. Een boek over leven in vrijheid en veiligheid. Wat is het 
antwoord op de invloed van IS? 
En op donderdag 20 juli ‘De smaak van wilde peren’ van de Duitse 
schrijver Ewald Arenz. Een roman over twee vrouwen die werken in 
een perenboomgaard die gaat over wat er werkelijk toe doet.
Info: Babette Lemmer, tel: 0049 241 5380 9914, 
mail: b.lemmer@gmx.de

Be(Zin) in Film
De werkgroep BeZin in film organiseert iedere maand een filmavond 
waarop een film wordt vertoond die uitnodigt tot nagesprek. Op 7 juni 
wordt de film ‘Kauwboy’ vertoond. Dit is anders dan op de flyers en in 
eerder berichten stond. Dat komt omdat de film die we wilden nog 
niet op dvd te koop is.
Ook in de zomermaanden gaan we door, zij het met wat meer ont-
spannende films. Voor de zomermaanden is het thema ‘Verlangen’ ge-
kozen.  De films die we in dat kader draaien zijn:
5 juli: ‘Bon Dieu’, over het verlangen van ouders naar een katholieke 
schoonzoon
2 augustus: ‘Cinema Paradiso’, over het verlangen naar het maken van 
goede films
6 september: ‘Bridges of Madison County’, over het verlangen naar 
een gelukkig leven
Kosten 5,00; altijd op de eerste woensdag van de maand, van 19.30 – 
ca. 22.00 uur.  Kloosterkerk – Valkenburg.

Leeskring Eijsden        
Vrijdagmiddag 9 juni bespreken we ‘Dagen in de ge-
schiedenis van stilte’, een roman van Merethe Lind-
strom. We komen om 14.00 uur bijeen in het kerkelijk 
centrum in Eijsden. Het is mooi om te zien hoe het 
verhaal ons uitnodigt te vertellen over onszelf, onze 
overtuigingen, onze beweegredenen en onze ont-
moetingen. 
Info: Ruud Foppen, mail: ruudfoppen@xs4all.nl

Kloosterkoffie
Elke derde vrijdag van de maand – dus op vrijdag 16 
juni en 21 juli - is er weer ‘Kloosterkoffie’ in de Kloos-
terkerk in Valkenburg. Gezellige bijeenkomsten waar-
in ontmoeting en gesprek centraal staan met een on-
derwerp als inleiding tot het gesprek. 
Waar: Kloosterkerk van 14.00 tot 16.00 uur. 
De eigen bijdrage is € 2, kop thee of koffie, en later 
op de middag een glaasje fris of wijn met wat lekkers. 
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, loopt u 
gerust binnen. De Kloosterkerk is goed toegankelijk, 
zonder drempels, met een lift en mindervalidentoilet..
Info: Anny Korswagen, 06-134563 
en Ineke Klos, 06-53842637

De Huiskamer in de Kloosterkerk 
Iedere donderdag bent u van harte welkom in de 
Huiskamer van 14.00-16.30 uur. Een gezellige mid-
dag die open staat voor gemeenteleden en buurtge-
noten. Ruimte voor een praatje, een spelletje en een 
kopje koffie of thee. 
Info: bij Lies Oost (043 3647242) of wijkverpleeg-
kundige Maike Pluijmakers-Chermin van Wijkzorg 
Envida (maike.pluijmakers-chermin@envida.nl).

Gespreksgroep  Maastricht
Eens in de maand gaan we met elkaar in gesprek over 
een onderwerp dat door de deelnemers zelf wordt 
aangedragen. Data en onderwerp worden in overleg 
afgesproken. (Zie nieuwsbrief). Contactpersoon is 
Marjan Bouwsma, mail: marlugt1974@gmail.com

Gespreksgroep 30-40-50    
Aan de hand van het scheppingsverhaal raken we 
met elkaar in gesprek over hoe onze levensagenda er 
uit ziet. Elke scheppingsdag geeft een eigen insteek 
naar een thema dat raakt aan het dagelijks leven. 
Gespreksleiding: ds. Harrie de Reus. 
Info: Rianne de Winde 06 1424 3461 
mail: rianne.dewinde@hotmail.com

Gesprekskring Trefpunt St. Jan
Elke tweede vrijdag van de maand opent het Tref-
punt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om 
elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen 
hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks 
leven en de eigen geloofsbeleving naar boven komt.  
Gespreksleiding: ds. Harrie de Reus. 
Datum en tijd: Vrijdagmiddag 9 juni en 14 juli van 
14.00-16.00 uur
Plaats: Daalhof 150, Maastricht
info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)
Zie voor onderwerpen, gespreksleiding e.d. de 
Nieuwsbrief.

Activiteiten in onze gemeente

Onderweg,

Het Podium St. Jan op zondag 30 april. 

Een Franse middag met Cent Mille Chansons, 

gezongen door Ghislaine Mommer en aan de 

piano Clemens Hofman. 
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Groen en duurzaam bloemschikken

Bloemen in de kerk, bloemen thuis… Alles wordt nog mooier als 
we dat duurzaam doen. Want de wereld verandert om ons heen. 
Het bewustzijn over een meer duurzame wereld wordt groter. 
En ook in ons bloemengebruik gaat het over maken van duur-
zame keuzes.

De bloemen die het meest duurzaam gekweekt worden zijn waar-
schijnlijk de bloemen die door u zelf worden gekweekt en de bloei-
ende onkruiden. In de winkel vind je deze bloemen meestal niet.
Toch valt er wel wat te kiezen op de Nederlandse bloemenmarkt en 
zijn er steeds meer veranderingen waar te nemen.
Op dit moment is er een internationale beweging op gang gekomen 
die zich de Slow Flower Movement noemt. Een ander verschijnsel is de 
focus op lokaal geteelde bloemen. Ook zullen bij de bloemisten, vanaf 
nu weer meer en meer veldbloemen en droogbloemen aangeboden 
worden. Verder zijn er keurmerken op de markt die garant staan voor 
een meer milieuvriendelijk product waardoor het product ook duur-
zamer is.

1	 Bloemen Plukken
Pluktuinen zijn heerlijk om zelf een boeket te plukken. De pluktuinen 
zijn open tussen juni/juli en oktober/november, afhankelijk van het as-
sortiment en het seizoen. In de pluktuin worden meestal géén of nau-
welijks bestrijdingsmiddelen gebruikt.
www.pluktuinen.nl
 
Klooster- en kerktuinen  bieden een keur aan planten met bijbelse 
symboliek. De vrijwilligers werken er met oog voor duurzaamheid en 
zijn milieubewust. Ondanks de soms kleine oppervlakte van de tuinen 
is er voor passend bloemwerk bij de zondagsdienst genoeg te vinden. 
Informatie en inspiratie over deze tuinen is te vinden op
www.inspiratie-tuinen.nl
  
2	 Bloemen Kopen
Biologische bloemen en duurzame bloemen zijn niet hetzelfde.
Bij het telen van biologische bloemen wordt de plant op een natuur-
lijke manier bemest waardoor de bodemgezondheid verbetert en de 
biodiversiteit versterkt wordt. Bloemen met een EKO-keurmerk zijn 
geteeld zonder bestrijdingsmiddelen. In tegenstelling tot de duurza-
me-bloementeelt worden er bij de biologische productie geen eisen 
gesteld op sociaal vlak.
 
Eerlijke bloemen zijn bloemen waarbij tijdens de teelt rekening wordt 
gehouden met arbeidsomstandigheden van werknemers in de bloe-
menindustrie. In Oost-Afrika en Latijns-Amerika, worden steeds meer 
bloemen gekweekt, met name rozen en anjers.

De bloemen worden vaak aangeboden bij de bloe-
menverkooppunten van supermarkten. 
kijk op: Fairtrade-bloemen
Eerlijke bloemen zijn niet perse ook duurzaam ge-
kweekte bloemen.
 
Duurzame Bloemist
Met het onafhankelijke keurmerk ‘Barometer Duur-
zame Bloemist’ toont een bloemist aan dat die oog 
heeft voor de vernieuwende maatschappij. Dit doet 
die bloemist door een duurzamere bedrijfsvoering en 
door de inkoop van een duurzaam assortiment bloe-
men en planten.
Kijk op deze site barometer gecertificeerde bloemist 
om een  barometer gecertificeerde bloemist  te vin-
den.

Nelleke de Kruik



	
	

Photographer in Maastricht  

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from 
portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel 
for destination photography.  

If you’d like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a 
question, please feel free to contact me either via my website or using 
info@davidmester.hu email address.  

Visit my website at davidmester.hu  
	

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493 
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. 
WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben 
toonaangevend op het gebied van hang & 
sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze 
ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog 
uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies 
staat hier hoog in het vaandel. Een grote 
diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 
verschillende topmerken wordt op een fraaie 
wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostal-
gisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft 
ècht alles op voorraad. Raadpleeg de website 
voor de openingstijden.
U bent van harte welkom!

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl
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APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN ONLINE

AFSPRAAK
MAKEN

GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT
UITVAARTVERZORGERS  

MAASTRICHT
Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-3212000
www.crematieinmaastricht.nl

www.sassenuitvaartverzorging.nl

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers  

van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid 

nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van  

een begrafenis of crematie. 
Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Wij helpen u graag  
bij een goed afscheid.”

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen   Tel: 043 450 3070   Mobiel: 06 55 88 79 57   Mail: p.vanloo@home.nl

J. Laschet
- stucwerk	 stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister	 Camiliuspark 2
- lijstwerk	 6291 CX  Vaals
- tegelwerk	 tel. 043 - 3062707

Maastricht

Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor ‘gangbare’ licha-
melijke klachten en blessures in spieren en 
gewrichten, die wij behandelen met massage-
therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elek-
trische interferentie en ultrageluid. 

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, 
behandeling van littekenweefsel en andere 
huidproblemen of doorbloedingsstoornissen 
middels Endermologie.
Tevens bieden wij een energetische benadering 
van meer complexe 
chronische klachten. 

U kunt direct bij ons 
terecht voor 
een afspraak: 

Martine Bakker
043-3219540 
Hertogsingel 9b, 
Maastricht

Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken

(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13  -  Vaals  Tel. 043 - 306 23 33
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Redactie
Eindredactie en redacteur Maastricht: 

Marije Bijleveld rijveld@gmail.com 

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen: 

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden: 

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl 

Begeleiding: Dominique Knols, do.com@kpnmail.nl 

Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl 

Ledenadministratie PGMH (verhuizing, huwelijk, 

geboorte, overlijden, abonnementenadministratie 

kerkberichten en niuewsbrief): 

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;

ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland 

www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864

kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: Dirk Ouwehand, Tel. 06-22439988

Scriba: vacature

pgmhscribaat@gmail.com

Maastricht

Vice-voorzitter kernraad: Elly de Haan

Tel: 06 40261066  ellydehaanverduyn@gmail.com 

Heuvelland

Voorzitter kernraad: Ria Smit 043 4571783

riasmit8@home.nl

Predikanten 

-   Ds. Harrie de Reus 06-20280345

	 dsdereus@ziggo.nl

-   vacature

Kerkgebouwen

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777

koster.sintjan.maastricht@gmail.com 

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW

Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

‘t Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Koster: Ben Theunissen 0622492217

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster: Babette Lemmer 0049 24153809914

en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger

0049-175-2412618

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg

Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851

en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk 

vzdiaconie-PGMH@outlook.com

bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH 

penningmeester@maasheuvelland.nl

bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden 

www.pkn-eijsden.nl  Hier vindt u ook gegevens van 

Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028 

ruudfoppen@xs4all.nl 

Koster: Klaas Ruiter 043-4092114

 

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191 

diaconie@pkn-eijsden.nl 

bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925 

kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl  

bankrekening: NL28ABNA0593338774
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WERELDWIJD in Eckelrade

Zo ongeveer acht jaar geleden heeft de 
Diaconie met enige gemeenteleden een 
bezoek gebracht aan WereldWijd. Wij 
hadden toen gehoord dat daar in Eckel-
rade heel goed werk werd verricht en 
hadden financiële steun gegeven. Wij 
zijn er nu weer geweest en hebben onze 
ogen uitgekeken: wat een vooruitgang 
en wat een positieve en actieve atmo-
sfeer. Het was er druk, veel mensen die 
de klassen en de werkplaatsen bezoch-
ten en bezig waren met de geboden les-
sen. 

Wat er in beginsel ook was en nu is uit-
gegroeid tot een flink en interessant project is WereldTools. Wanneer 
iemand terug moet keren naar zijn of haar land van herkomst en daar 
een bedrijfje wil starten, of zich daar wil aansluiten bij een bestaand 
bedrijf van familie of vrienden, kan hij zich aanmelden bij dit terug-
keerproject van Stichting WereldWijd. WereldTools kan zorgen voor 
materialen en gereedschappen die de terugkeerder helpt bij de nieu-
we start. Er wordt een grote kist van ca. 1m3 gevuld met alles wat nodig 
is bij de opbouw van een nieuw leven. WereldTools regelt en betaalt de 
verzending en aankomst ter plekke. 
In de folder lees je over een naaiatelier, een klusbedrijf, een mobiele 
elektricien, een persbureau, een copyshop en nog veel meer. 

Wat ook zo positief is, mensen van WereldWijd bezoeken de jonge on-
dernemers na verloop van tijd. Zij kijken hoe het gaat en of er onder-
steuning nodig is en of het allemaal lukt.

In deze tijd, waar zoveel dreigt te mislukken voor arbeidsimmigranten 
en vluchtelingen is dit een hele positieve zaak. En het is onze onder-
steuning zeer zeker waard. 

Weet u dat onze Louis Eggerdink een zeer gewaardeerde PR-man is 
van WereldWijd? 
Het was weer een goede ervaring in de diaconale wereld.

Hanske Kamphuis

Column
Hanske Kamphuis



Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Dienstenrooster
Datum en plaats Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden

Zondag 4 juni

Maastricht

Vaals

Valkenburg

10.00

10.00

10.00

Ds. M. Gosker

Drs. M. Bijleveld

Ds. J. Drost

Algemene (nood) doelen 

Diaconie

Elspeets Mannenensemble

Thomasviering

Zondag 11 juni

Maastricht

Gulpen

Valkenburg

10.00

10.00

10.00

Ds. R. Bosch

Ds. F. Borger

Ds. A. Hana

Ronald McDonaldhuis

Maastricht

Thomasviering

Zondag 18 juni

Maastricht

Vaals

Valkenburg

Eijsden

10.00

10.00

10.00

10.00

Ds. G. Nieuwburg

Ds. M. Knetemann

Ds. J. Visser

Ds. E. van der Panne

KIA/Werelddiaconaat

Colombia: perspectief voor 

mensen uit Venezuela

Samen met Remonstranten

Zondag 25 juni

Gulpen 10.00 Ds. H. de Reus Stichting Leergeld Gez. PGMH viering

Zondag 2 juli

Maastricht

Gulpen

Valkenburg

10.00

10.00

10.00

Ds. F. Borger

Ds. H. de Reus

Ds. G. Nieuwburg

KIA/Werelddiaconaat

Indonesië: Perspectief voor 

migranten

H. Avondmaal

Zangdienst

Zondag 9 juli

Maastricht

Gulpen

Valkenburg

Eijsden

10.00

10.00

10.00

10.00

Ds. H. de Reus

Ds. M. Knetemann

Ds. J. Drost

Ds. K. Spoelstra

Voedselbank

Zuid-Limburg

H. Avondmaal

H. Avondmaal

Zondag 16 juli

Maastricht

Vaals

Valkenburg

10.00

10.00

10.00

Ds. J. Drost

Nader te bepalen

Ds. H. de Reus

Uganda Kitgum Education 

Foundation

Zondag 23 juli 

Maastricht

Gulpen

Valkenburg

Eijsden

10.00

10.00

10.00

10.00

Ds. W. Scheltens

Ds. A. Hana

Ds. H. de Reus

Ds. J.C. Boot-de Boer

Algemene (nood) doelen 

Diaconie

Zondag 30 juli

Maastricht

Vaals

Valkenburg

10.00

10.00

10.00

Drs. J. Seldenrath

Ds. H. de Reus

Ds. G. Nieuwburg

Stichting Ruggesteun 

Meerssen: Ondersteuning 

armen

H. Avondmaal

Zondag 6 augustus

Maastricht

Gulpen

Valkenburg

Eijsden

10.00

10.00

10.00

10.00

Ds. R. Bosch

Dhr. E. van Brakel

Ds. J. Drost

Ds. A. Hana

Stichting St. John Hospital 

Bunde


